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Voorwoord
Amarja Kamp

Ooit zei Atum tegen mij: “Why 
go to the ocean for a holiday if 
you don’t wanna go for a swim.” 
Waarom ga je naar ‘t strand op 
vakantie, als je niet wilt zwem-
men. Waarom incarneren als je 
niet wilt leven. Een goeie vraag. 
Op ‘t moment dat hij ‘m stelde 
had ik zeer gemengde gevoelens 
over incarneren. Waarom zou 
je? Ik zweefde liever een beetje 
boven m’n lichaam. Wilde er 
eigenlijk niet helemaal zijn. Of 
beter. Ik wilde er helemaal niet 
zijn. Incarneren. Wat een slecht 
idee. Alleen ellende Ik wilde 
terug naar een soort thuisge-
voel. Van licht en vrede. Divine 
homesickness noemde hij het. 

Het voelt nog steeds als thuisko-
men, hoewel ik incarneren nu wel 
positiever bekijk. Het leven blijkt 
een aan te leren vaardigheid. 
Al doende leer je vriendschappen 
sluiten... met lijden omgaan. 
Hoe echt contact voelt.  Genie-
ten van de schoonheid. Wat het 
leven de moeite waard maakt. 
Het thema was deze Sofia, past 
hierbij. Ook het gedicht wat ik 
ooit schreef. Het heen en weer 
bewegen tussen van de wereld 
zijn en er wat los van staan. 

Allebei waardevol.

Life is an acquired taste

Why go to the ocean for a 
holiday
If you don’t want to swim?

Why incarnate if you don’t 
wanna LIVE
So that is my challenge
Not just longing to be back
In the Light
Or totally abandon myself to 
the world
But
Walking the bridge
One foot in heaven and one 
on earth
Feeling stretched thin

Endlessly travelling up and 
down
Jacob’s ladder
Spinning threads
Inspiration and expression
Weaving my life
God and me
Dancing the dance

One foot in heaven
And one here on earth
Dancing the dance

Amarja
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Het Innerlijke Leven 
Uit: De sociale Gathekas Vertaling: onbekend Bewerking: Nafas

Er is een aspect van het leven, dat wij kennen als ons dagelijks leven. Daarin 
zijn we ons bewust van alles wat we in het dagelijks leven te doen hebben en 
dit noemen we het uiterlijke leven. En er is een deel van ons leven, waarvan 

we ons dikwijls niet bewust zijn en dat deel van ons leven kunnen we het innerlijke leven 
noemen. Te leven zonder een innerlijk leven is net zoiets als een arm, een been, een oog of 
een oor te missen, maar zelfs deze vergelijking geeft geen volledig beeld van het innerlijke 
leven. De reden hiervan is dat het innerlijke leven veel groter, edeler en machtiger is dan 
het uiterlijke leven. De mens hecht grote waarde aan het uiterlijke leven waardoor hij 
van de ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in beslag genomen wordt, onbewust van het 
andere levensaspect dat het innerlijke leven genoemd kan worden. Hierdoor is het enige 
wat voor de mens van belang is, wat hij in zijn uiterlijke leven ervaart en zijn bezigheid in 
het uiterlijke leven neemt hem zo in beslag dat hij nauwelijks een ogenblik heeft om aan 
het innerlijke leven te denken. 

Het voordeel dat men kan verkrijgen door zich altijd alleen van het uiterlijke leven bewust 
te zijn, staat in geen verhouding tot het nadeel van het zich niet van het innerlijke leven 
bewust te zijn. De reden hiervan is dat het innerlijke leven iemand rijker maakt en het 
uiterlijke leven armer. Met alle rijkdommen en schatten die de aarde biedt, is de mens arm 
en dikwijls geldt: hoe rijker, hoe armer. Want hoe groter de rijkdom, hoe groter de beperking 
die men in zijn leven ondervindt. Het innerlijke leven maakt iemand krachtig, terwijl het 
bewustzijn van het uiterlijke leven iemand zwak maakt. Het maakt de mens zwak, omdat 
het het bewustzijn van begrenzing is. Het bewustzijn van het innerlijke leven maakt de 
mens krachtig omdat het het bewustzijn van volmaaktheid is. Het uiterlijke leven houdt de 
mens in verwarring. Hoe intellectueel of geleerd iemand mag zijn, hij ziet nooit volkomen 
helder. Zijn kennis is gebaseerd op gronden, die berusten op uiterlijke dingen, dingen die 

onderhevig zijn aan verandering en 
vernietiging. Daardoor heeft zijn 
wijsheid, hoe wijs deze mens ook 
lijkt, begrenzingen. Wat hij vandaag 
juist vindt, vindt hij misschien over 
vier dagen onjuist. 

Het innerlijke leven maakt de 
mind helder, doordat het dat deel 
van het wezen van de mens is, dat 
goddelijk genoemd kan worden, 
de essentie van leven, de zuivere 
intelligentie. En als verschijnsel 
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hiervan worden alle dingen, waarop het licht van zuivere intelligentie geworpen wordt, 
duidelijk. Het opgaan in het uiterlijke leven zonder aandacht voor wat het innerlijke leven 
geeft, maakt de mens blind. Alles wat men zegt, denkt of doet, is gebaseerd op uiterlijke 
ervaringen en men kan zich niet voorstellen in hoe grote mate de macht, door het innerlijke 
leven verkregen, de mens in staat stelt het leven te doorzien. Er bestond en bestaat een 
geloof in ‘het derde oog’. In werkelijkheid is het derde oog het innerlijke oog, het oog dat 
geopend wordt door het ontwaken tot het innerlijke leven. Innerlijk leven kan dan ook in 
andere bewoordingen het geestelijk leven genoemd worden. 

Men kan waarnemen dat regen tot de schoonheid van het woud bijdraagt. Het betekent 
dat wat het woud nodig heeft, meer is dan wat het reeds heeft. Het heeft iets nodig van 
omhoog: licht en regen. De zon en de regen vervolmaken het woud. En in de woestijn is 
geen regen en daardoor vertegenwoordigt de woestijn slechts één aspect. Daar is aarde, 
maar geen water, geen water uit de hemel. Het water dat leven geeft aan het bos, dat 
water wordt in de woestijn niet gevonden. De woestijn is onvoldaan evenals de mens zich 
in de woestijn ongelukkig voelt en uitziet naar schaduw tegen de zonnehitte. De woestijn 
heeft een verlangen, en de mens in de woestijn heeft eveneens een verlangen naar iets 
dat hij niet vinden kan. In het dichte woud heerst er daarentegen vreugde, het inspireert 
en wekt het hart op, want het woud is het beeld van het innerlijke leven. Het is niet alleen 
door de aarde, de bomen en de planten, maar doordat iets waaraan het behoefte heeft 
van boven op hem neergestort werd. 

En zo is het met de mensheid. De mens, die zich alleen bezighoudt met de dingen van 
de wereld, leeft het uiterlijke leven. Hij mag zich midden in de wereld bevinden, maar hij 
is in de woestijn. Maar het is het innerlijke leven dat in hem geen kunstmatige deugden 
of door mensen gemaakte eigenschappen voortbrengt, maar deugden die alleen uit het 
innerlijke leven kunnen oprijzen, naast dat inzicht dat de ogen meer laat zien dan de ster-
felijke ogen kunnen zien.

En nu rijst de vraag: hoe kunnen we er zeker van zijn dat er een innerlijk leven bestaat, 
welk bewijs is er hiervoor? En het antwoord luidt: er is geen ogenblik in ons leven dat 
wij niet het bewijs van het innerlijke leven zien, alleen letten we er niet op. Zag de mens 
slechts dat alle verschillende communicatiemiddelen, zoals de telegraaf en telefoon en 
nieuwe verbindingsmiddelen die op komst zijn, de radio, röntgenstralen en alle nieuwe 
uitvindingen die de mens verbaasd doen staat over alles wat de mensheid heeft bereikt, 
dat al deze machines en uitvindingen slechts povere nabootsingen, slappe aftreksels zijn 
van wat het menselijk lichaam, het menselijk wezen is. Wist men slechts wat een menselijk 
wezen ís! De mens is een centrum van vreugde, geluk, vrede, kracht, leven en licht. De 
unieke eigenschappen die aan de mens genadig verleend worden, zijn veel groter dan enig 
ander mechanisme; indien men slechts het geduld en de volharding had om zijn eigen zelf 
te onderzoeken. Wanneer de mens gaat analyseren en wanneer hij de menselijke natuur 
analyseert, noemt hij dat psychologie. Hij analyseert alles, behalve zichzelf en daardoor wordt 
de ware psychologie nooit bereikt. Want de ware psychologie analyseert eerst zichzelf 
en wanneer men zichzelf geanalyseerd heeft, dan is men in staat anderen te analyseren. 
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Besefte men maar dat wat men ook zegt, doet of denkt en de duidelijke waarneembare 
uitwerking daarvan, een verandering schept in het leven van de mens. En misschien, na een 
week of een maand, een jaar of tien jaar, verschijnt datgene wat hij eens in zich schiep, en 
voor zich schiep, als de wereld die hij zelf geschapen heeft. Zo wonderbaarlijk is het leven. 

Hoe onbeduidend schijnt een menselijk wezen te zijn, slechts een druppel in de oceaan 
en toch, welk een effect schept hij door iedere gedachte, ieder gevoel en elke daad. En 
welk een invloed verspreidt dit om zich heen en heeft het op het leven van anderen. Indien 
men dit slechts wist, zou men inzien dat het uiterlijke leven en de gevolgen van al wat men 
denkt, zegt of doet in het uiterlijke leven veel geringer, onvergelijkelijk veel nietiger zijn, dan 
de gevolgen teweeggebracht door al wat men denkt, zegt of doet in het innerlijke leven. 
Het bewustzijn van het innerlijke leven maakt de mens dan ook meer verantwoordelijk dan 
het bewustzijn van het uiterlijke leven. De verantwoordelijkheden van het uiterlijke leven 
zijn in vergelijking met de verantwoordelijkheden in het innerlijke leven veel geringer. Op 
het ogenblik zelf mogen de verantwoordelijkheden van het uiterlijk leven een zware last 
schijnen, maar zij zijn niets in vergelijking met de verantwoordelijkheden, die het innerlijke 
leven stelt. Wanneer men zíét wat men schept, is de verantwoordelijkheid veel groter. 

Zo wordt er in het Oosten van de Chukarpatrijs of Aziatische steenpatrijs gezegd dat 
een ezel veel gelukkiger lijkt dan Chukar, die de meest intelligente vogel is. De mens in het 
uiterlijke leven schijnt zeer voldaan, doordat zijn verantwoordelijkheden gering zijn, zijn kijk 
beperkt, en zijn horizon eng. Hij ziet slechts een klein gedeelte van de wereld. Maar wanneer 
zijn blik opengaat, wanneer zijn hart voorbij de barrière is gegaan, die het hier-en-nu van 
het hiernamaals scheidt, wanneer men begint achter de sluier te zien en wanneer al wat 
aan de oppervlakte verschijnt een scherm blijkt te zijn waarachter iets anders verborgen 
is, dan ervaart men het leven geheel anders. 

Het uitzicht van degene, die zich op de top van de berg bevindt, is heel anders dan het 
uitzicht van degene die aan de voet van de berg staat. Beide zijn menselijke wezens, beide 
hebben ze dezelfde ogen, maar de horizon van de een verschilt van de horizon van de ander. 
Innerlijk leven betekent dan ook verwijding van horizon en anders gericht zien. In het Engels 

wordt een mysticus ‘ziener’ ge-
noemd, en dat betekent: ‘iemand 
die ziet’. In het Oosten bestaat 
een gezegde van een grote Yogi 
dat luidt: ‘teneinde te zien wat voor 
u is, moet u in uzelf schouwen’. En 
dit betekent dat er in uzelf een 
spiegel is en het is die spiegel die 
de innerlijke wereld, het innerlijke 
leven, genoemd kan worden. In 
deze spiegel wordt alles dat zich 
voor u bevindt, weerkaatst. Maar 
wanneer de blik naar buiten gericht 
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is, dan heeft men de innerlijke spiegel de rug toegekeerd. Wanneer de blik naar binnen 
gericht wordt, dan ziet men in deze spiegel alles wat buiten is weerkaatst. Daardoor is alles 
wat men op deze wijze ziet zo duidelijk en openbaart zich zó ten volle, dat in vergelijking 
hiermee het beeld, dat we uiterlijk waarnemen, vaag en verward is. Twee mensen kunnen 
vijfentwintig, veertig, vijftig jaar samen door het leven gaan, zonder in staat te zijn elkaar te 
begrijpen door gebrek aan het innerlijke leven, dat hen in staat zou stellen elkaar in een 
ogenblik te begrijpen. 

Wanneer er gezegd wordt, dat de twaalf apostelen alle talen verstonden, betekent dit 
dan dat ze de juiste grammatica van alle landen leerden? Neen, ze leerden de taal van het 
hart. De taal van het hart spreekt luider dan woorden kunnen spreken. Indien de oren van 
het hart open waren om die taal te kunnen verstaan, zouden uiterlijke woorden onnodig 
zijn. Ondanks alle vooruitgang is het leven van de mensheid in hoge mate beperkt en hoe 
sterker u de beperking waarneemt, hoe meer u zult zien dat deze beperking voortkomt uit 
de afwezigheid van het innerlijke leven. Wanneer men in de historische overleveringen uit 
het verleden ziet hoe veelvuldig diefstal, roof en moord voorkwamen en hoeveel moorden 
er gepleegd werden, dan denkt men: wat was dat een afschuwelijke tijd. En toch, wanneer 
men wat dieper hierover nadenkt, zal men zien dat de tegenwoordige tijd veel slechter is, 
de tijd van rovers en moordenaars was veel zachtaardiger. Een of twee mensen uit een 
dorp werden vermoord, nu worden hele steden en landstreken weggevaagd. Eén oorlog 
heeft het aantal mensenlevens sterk gedecimeerd. Denk u in wat de gevolgen zullen zijn 
als er weer een oorlog komt. Men zegt dat de mens vooruitgegaan is, dat hij meer nadenkt. 
Maar, met al dat nadenken. hebben wij vooruitgang geboekt om al die vernietiging en onheil 
te veroorzaken, die we in veel grotere mate aantreffen. Betekent dit dat de mensheid niet 
vooruitgaat? Zij gáát vooruit, maar in welke richting? Neerwaarts. 

De voorwaarde tot het betreden van het pad van het innerlijke leven is in de eerste plaats 
om vrij te zijn, teneinde dat pad te bewandelen. Wanneer handen en voeten genageld zijn 
door vooropgezet geloof en ideeën, door denkbeelden die men zich eigen gemaakt heeft, 
dan blijft men stilstaan. Men mag nog zo sterk verlangen voort te gaan, maar men komt 
niet vooruit, omdat men nog ergens aan vasthoudt. Men houdt zich vast aan bepaalde 
overtuigingen - dingen die men geloofde of bedacht, en zo komt men niet verder en gaat 
men niet vooruit. Hierdoor blijven velen met veel goede eigenschappen en hoge idealen, 
met religieuze neigingen en devotioneel temperament, met alle geestelijke hoedanighe-
den die men bezitten kan, toch op dezelfde plaats staan. Óf hun denkbeelden houden 
hun voeten als het ware vastgenageld óf hun handen houden een leuning vast waarop ze 
steunen en zij komen niet verder. 

Het eerst vereiste voor het innerlijke leven is: vrijheid in het voortgaan. De oorspronkelijke 
betekenis van vrijheid wordt nauwelijks nog begrepen, hoewel iedereen vrijheid zoekt. Er 
wordt zoveel over vrijheid gesproken, over het vrij zijn ten opzichte van alle dingen, maar 
één ding vergeet men hierbij en dat is het zelf, en dat is het laatste waaraan men denkt. De 
opvatting over vrijheid is vandaag de dag totaal anders dan vroeger. Daardoor wordt de 
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mens die vrijheid zoekt allesbehalve vrij, omdat hij gevangen zit in de valkuil van zijn eigen 
zelf. Dat is de grootste gevangenschap die er bestaat en daarin blijft hij gevangen als een 
djinn in een fles. Bovendien vereist het innerlijke leven opoffering. Mensen beschouwen hun 
studie, kwalificaties en alle andere dingen in zijn leven als een middel om beter toegerust 
te zijn om zo veel mogelijk voordeel uit de wereld te behalen: macht, bezittingen, rijkdom 
of wat dan ook. En opoffering is het tegenovergestelde van gewin; daardoor ontwikkelt 
men in zich de neiging tot winstbejag in plaats van opofferen. Bovendien vraagt opof-
fering een wijdheid van denken, een diep gevoel van sympathie, grote liefde; opoffering 
is heel moeilijk. Het innerlijke leven bevindt zich in de mens zelf. Het wordt een kamer 
van goddelijk licht in het spirituele hart van de mens genoemd. En de deur blijft gesloten 
totdat er moeite gedaan wordt deze te openen en die moeite betreft een offer. In Bij-
belse terminologie bestaat het woord: ‘zelfverloochening’, maar dit woord wordt door de 
mensen steeds verkeerd uitgelegd. Zelfverloochening, zoals men dit algemeen opvat, is het 
verloochenen van al wat goed en schoon is en waard is om te bereiken. In werkelijkheid 
is zelfverloochening niet het verloochenen van al wat goed en schoon is, maar het is het 
zelfzuchtig ego verloochenen en dat is het laatste wat men wenst te verloochenen. En 
deze zelfverloochening opent automatisch de deur van het innerlijke leven. 

En nu komen we tot het pad van de wijzen. De wijzen, die het innerlijke leven verwezen-
lijkt hebben, hebben dit bereikt door contemplatie. De mens is zich van zijn jeugd af niet 
bewust van iets in hemzelf, dat meer is dan een vermogen. Door het leven te ervaren door 
uiterlijke zintuigen gaat dit vermogen, dat het vermogen van het innerlijke leven is, dicht. Ik 
gebruik het woord vermogen, omdat dit het nog het best uitdrukt. Doordat het vermogen 
van het innerlijk leven niet gebruikt wordt, is het alsof de deur van een kamer, waarin 
vreugde, licht en leven zijn, gesloten wordt. En daar men van kinds af aan de vreugde en 
het leven en het licht van deze kamer, die een hemels vertrek in het mensenhart genoemd 
kan worden, niet ervaren heeft, blijft men er onbewust van, op een bepaald gevoel na dat 
men soms heeft, maar waarvan men zich meestentijds niet bewust is. 

Maar soms wanneer men diep getroffen wordt, of zwaar geleden heeft, of na een ziekte, 
of door de hulp van meditatie, op 
die momenten openbaart zich dit 
gevoel, dat onbewust werkzaam 
is, als een verlangen om zich te 
ontplooien. En op welke wijze? 
In liefde voor eenzaamheid, in 
medegevoel voor anderen, in 
een neiging tot oprechtheid, in 
de vorm van inspiratie van al 
wat goed en schoon is. Het kan 
zich openbaren als ontroering, 
liefde, genegenheid, inspiratie in 
de vorm van een openbaring, 



10

een visioen, kunst, gedichten of muziek. In iedere vorm waarin men het toestaat zich uit 
te drukken of waarin men zijn bezigheden heeft, daarin begint het zich te openbaren. En 
dan zijn alle dingen geestelijk, wanneer eenmaal deze deur van het hart geopend is. Is de 
mens musicus, dan is zijn muziek hemels. Is hij dichter dan zijn zijn gedichten geestelijk. Is hij 
beeldend kunstenaar dan schept hij geestelijk werk. Wat hij ook doet, de goddelijke Geest 
openbaart zich erin. Hij hoeft niet een godsdienstig mens te zijn, noch een filosoof, noch 
een mysticus. Slechts datgene wat in hem verborgen was, waardoor zijn leven onvolledig 
was, begint zich aan het gezicht te openbaren. Dat maakt het leven volmaakt, dat stelt de 
mens in staat het leven in zijn volheid tot uitdrukking te brengen. 

Iedere poging, die heden ten dage in het werk gesteld wordt om de toestand van de 
mensheid te verbeteren, door middel van de politiek, opvoeding of sociale wederopbouw 
en op vele andere wijzen, ondersteund door fantastische plannen kunnen echter dan 
pas slagen, wanneer datgene dat er aan ontbrak, toegevoegd wordt. Maar bij afwezigheid 
hiervan zullen alle pogingen van vele, vele jaren een mislukking blijken te zijn. Want dat wat 
ontbreekt is het meest onontbeerlijke van alle dingen. De wereld kan niet de wereld blijven 
zonder regen. De wereld kan geen vooruitgang hebben zonder een geestelijke stimulans, 
een geestelijk ontwaken. Als dit niet op de eerste plaats komt, en dat kan natuurlijk, dan 
kan het in ieder geval nog op de laatste plaats komen. Maar wanneer het zelfs niet op de 
laatste plaats komt dan is dat zeer te betreuren. 

Nu zou ik willen toelichten waardoor meditatieve zielen tot ontwaken komen, en hoe ze 
ontwaken en hoe ze het innerlijke leven ervaren. In de allereerste plaats hecht de adept 
meer waarde aan zijn doel het innerlijke leven te bereiken, dan aan iets anders in het leven. 
Zolang hij dit niet doet, zal hij niet in staat zijn het innerlijk leven te bereiken. 
Dit is de eerste voorwaarde: dat de mens het innerlijke leven hoger schat dan iets anders 
ter wereld, hetzij rijkdom of macht, positie of rang, of wat dan ook. Dit betekent niet dat hij 
de dingen in deze wereld die hij nodig heeft niet nastreeft, het betekent dat hij de grootste 
waarde moet toekennen aan iets dat in werkelijkheid waardevol is. 
Het volgende punt is: wanneer men begint waarde te hechten aan iets dat men de moeite 
waard vindt, moet men er tijd aan geven. Men zegt tegenwoordig: ‘tijd is geld’ en geld be-
tekent iets zeer waardevols. Wanneer iemand datgene wat met geld gelijkgesteld wordt 
en dat kostbaar is, geeft aan iets, dat hij als hoogst waardevol beschouwt, dan betekent dit 
ongetwijfeld een volgende stap naar het innerlijk leven. 

En de derde voorwaarde is: dat het denkvermogen ontheven is van die druk, die ie-
mands hart bezwaart bij de gedachte: ‘Ik heb niet gedaan wat ik behoorde te doen ten 
opzichte van mijn medemensen’. Het kan iemands vader, moeder, kind, echtgenoot, vrouw, 
broer, vriend of wie dan ook zijn, wanneer de gedachte: Ik heb niet gedaan wat van mij 
verwacht werd ten opzichte van de mensen en de omgeving waarin ik geplaatst ben’, als 
die druk de mind bezwaart, dan is die mind nog niet geschikt. Die mens moge tijd geven 
aan contemplatie en het geestelijk leven hoogschatten, maar tegelijkertijd is de mind nog 
verstoord, het hart heeft geen rust door het gevoel: ‘Ik heb mijn plicht niet gedaan, ik ben 
anderen iets verschuldigd’. 
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Het is zeer belangrijk dat de adept bedenkt, dat iedere schuld, die in het leven betaald 
moet worden, eens betaald wordt. Wanneer we het leven beschouwen, is het dan niet 
een marktplaats? Het geven en nemen ziet men in alle dingen en voor wat men momen-
teel niet betaald heeft, wordt later de rekening gepresenteerd. Wanneer men meent te 
hebben verkregen zonder betaling, zal men moeten wachten tot men zich er bewust van 
wordt, dat men het zal moeten betalen, verhoogd met rente. In welke vorm men neemt 
en in welke vorm men geeft, men geeft zich hier zelden rekenschap van. Het mag zijn dat 
iemand een dienst, vriendelijkheid, sympathie bewijst, of zijn geld of al wat hij bezit afstaat 
in het noorden, vanuit het zuiden komt het tot hem terug. Wanneer hij zich in het westen 
iets toe-eigent, zal hij in het oosten te betalen hebben. Alleen weet de mens niet in welke 
vorm hij te betalen heeft, in welke vorm hij neemt. Dikwijls weet hij niet wat hij neemt of 
wat hij geeft, maar door geven en nemen wordt ieder ogenblik van zijn leven beheerst. En 
met alle onrechtvaardigheid in de wereld, wordt alles op het eind vereffend. 

Het zuivere begrip van deze toestand toont aan dat alle dingen elkaar in evenwicht 
houden. Indien dit evenwicht niet bestond zou de wereld niet bestaan. Wat houdt deze 
eeuwig bewegende en draaiende wereld vast, wat doet haar stand houden? Het is het 
evenwicht. En niet alleen de wereld beweegt zich voort, maar alle dingen, het gehele leven, 
alles op eigen manier. En wat doet het standhouden? Het is het evenwicht. Wij kennen 
dat evenwicht niet, in beslag genomen als we zijn door ons uiterlijke leven. Maar wan-
neer het innerlijk oog open is en men het leven scherp waarneemt, zal men zien dat het 
een voortdurend voortgaand proces van evenwicht is. En dat wij als onderdelen van één 
mechanisme voortdurend bezig zijn dit evenwicht te onderhouden. Wanneer eenmaal het 
hart rust vindt bij de gedachte dat men betaald heeft of bezig is zijn schulden af te beta-
len, dan is men tot een toestand van evenwicht gekomen. Deze toestand van evenwicht 
brengt stabiliteit in iemands leven. Dat evenwicht schept een toestand, waarin het hart, 
dat met de zee te vergelijken is, geen rusteloze zee, geen zee bij storm is, maar een kalme 
zee waarvan het water niet in beroering is gebracht. En deze toestand is het die de mens 
beter in staat stelt het innerlijke leven te ervaren. 

Zien wij niet in ons dagelijks leven 
welke invloed de tegenwoordigheid 
heeft van mensen, die die rust, die 
vrede, die kalmte missen? Ze hebben 
een afschrikwekkende invloed op 
zichzelf en een noodlottige invloed 
op anderen. Men wordt zich dit 
bewust in zijn dagelijks leven als 
men erop let. Men kan op kantoor 
zitten met iemand anders, men 
kan zich op een plein bevinden 
of thuis zijn met iemand, door de 
atmosfeer kan men zich realiseren 
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of die persoon een toestand van evenwicht, rust, kalmte en vrede bereikt heeft, of dat 
deze mens in een onritmische, onevenwichtige toestand verkeert. Dit brengt ons opnieuw 
op de gedachte, dat wat wij geluk en ongeluk noemen een toestand is, een evenwichtige 
of onevenwichtige toestand. 

Wanneer iemand in de normale staat is, waarin zijn hart en denkvermogen behoren te 
verkeren, dan behoeft hij niet naar geluk te zoeken; hij is zelf geluk, hij straalt geluk uit. Wan-
neer die toestand verstoord wordt, is hij ongelukkig. De hindoe taal brengt het idee onder 
woorden dat het zelf ‘geluk’ betekent, dat de diepte van het zelf geluk ís. En dat betekent 
dat de hele uiterlijke bouw, het fysieke lichaam, de adem, de zintuigen van waarneming, 
al datgene waaruit de mens opgebouwd is, apart onderscheiden worden, maar dat zijn 
innerlijke wezen slechts met één naam genoemd kan worden en dat is: ‘geluk’. 

Het is dan ook natuurlijk dat iedereen op zoek is naar geluk zonder te weten waar het 
te vinden is, omdat men het steeds buiten zichzelf zoekt. En daardoor wil men in plaats 
van het geluk te zoeken dat hem toebehoort, een ander geluk ontnemen. En wat gebeurt 
er dan? Hij kan het geluk van een ander niet verkrijgen en de ander kan het hem niet 
geven. Door te trachten het van de ander te verkrijgen, bezorgt hij de ander verdriet en 
dat verdriet slaat op hem zelf terug. 

Er zijn relatief slechts weinig dieven die andermans have en goed stelen, maar er bestaan 
veel rovers van geluk en zij weten zelden dat ze anderen van hun geluk beroven. Maar de 
rover van geluk is dwazer dan de dieven, die het om rijkdom te doen is, want de laatsten 
verkrijgen in geval van succes iets, maar de rover van geluk krijgt nooit iets en bezorgt 
alleen leed aan anderen. 

Het innerlijke leven moet niet beschouwd worden, zoals velen gemeend hebben, als een 
leven in de wouden of in een spelonk of een teruggetrokken leven. Ja, er bestaat een be-
hoefte voor bepaalde mensen die de eenzaamheid zoeken, zichzelf af te zonderen van het 

gewoel van de wereld. Hun inspiratie 
wordt opgewekt wanneer ze al-
leen zijn, zij zijn zichzelf wanneer 
zij alleen zijn, maar dit is niet 
noodzakelijk voor het bereiken 
van geluk. Men kan midden in 
de wereld zijn en toch boven de 
wereld staan. Er is veel smart in 
het leven en de enige wijze zich 
hiervan te bevrijden is, bóven 
alle smart komen te staan, en dit 
kan slechts door één ding bereikt 
worden en dat is de ontdekking 
van het innerlijke leven.
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wijzigt zij zich in een domein van zaligheid, 
waarin men zijn goede intenties ongestoord 
kan realiseren, omdat die intenties geïnspireerd 
worden door het licht van de waarheid. Moge 
dit licht ons bewustzijn verlichten. 

JODENDOM 
(Oude Testament) 

Volslagen onwijs zijn mensen die niet, door 
de zichtbare goederen heen, Hem die is 
vermogen te zien. Die wel zijn werken 
aanschouwen maar de Schepper niet vinden. 
Zij die het vuur of de wind, of een kring van 
sterren of het onstuimige water, of de hemel-
lichten aanzien voor goden die de wereld 
besturen. Als zij die, door hun schoonheid 
bekoord, als god beschouwden, hadden zij 
moeten begrijpen dat hun Meester heerlijker 
is. Want de maker van alle schoonheid heeft 
ze geschapen. En als hun macht en werking 
hen in bewondering bracht, hadden zij 

HINDOEISME 
(Bagavad Gita)

Het Zelf kan niet worden doorboord of 
verwond door wapens, niet worden verbrand, 
nat gemaakt of gedroogd. Het is eeuwig, 
eeuwigdurend en oneindig en staat op het 
onbeweeglijke fundament van de eeuwigheid. 
Men zegt dat de ziel onzichtbaar, onbegrijpelijk 
en onveranderlijk is. Hij die dit begrijpt heeft 
geen reden tot treuren. 

BOEDDHISME 
(Het Evangelie van Boeddha) 

En hoe kan een broeder een licht zijn voor 
zichzelf? 
Wanneer hij, wonende in het lichaam, dat 
lichaam zo beschouwt dat hij wakker, be-
dachtzaam en oplettend, terwijl hij in de 
wereld is, de smart overwinne die voorkomt 
uit begeerten en gewaarwordingen van het 
lichaam. En wanneer hij eveneens zijn ge-
dachten, redeneringen of gevoelens zodanig 
beschouwt dat hij wakker, bedachtzaam en 
oplettend, terwijl hij in de wereld is, de smart 
overwinne die uit de verlangens voortkomt 
die het gevolg zijn van denkbeelden, rede-
nering of gevoel. 

ZARATHOESTRA 
(De Gatha’s van Zarathoestra)

Voor wie U zoeken, o Ahura Mazda, openen 
zich in deze wereld rijke perspectieven. Voor 
hen verandert het aanschijn van de aarde 
totaal: Van een oord der ongerechtigheid 

In de wereld maar niet van de wereld
Universele Viering - Simone Wils
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moeten inzien dat hun Schepper machtiger 
is. Want uit de grootheid en schoonheid 
der schepselen kent men door vergelijking 
de Schepper.

CHRISTENDOM 
(Nieuwe Testament)

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die 
boven op een berg ligt, kan niet verborgen 
blijven. Men steekt ook geen lamp aan om 
hem vervolgens onder een korenmaat weg te 
zetten. Nee, men zet hem op een standaard, 
zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 

I s lam 
(Koran)
Allah is het die water voor u uit de wolken 
zendt, gij hebt er drank van en het doet 
bomen groeien waarmee gij uw vee voedert. 
En Hij doet daarmee koren voor u groeien, 
de olijf, de dadelpalm, de druiven en allerlei 
andere vruchten. Daarin is voorzeker een 
teken voor een volk dat nadenkt.
Het is Allah die door Zijn gebod de nacht, 
de dag, de zon, de maan en de sterren in 
uw dienst heeft gesteld. En in de dingen die 
Hij in verscheidene kleuren op aarde voor 
u heeft geschapen zijn voorzeker tekenen 
voor een volk dat er lering uit wil trekken. 

UNIVERSEEL 
SOEFISME 
(Hazrat Inayat Khan)

De Soefi ziet zowel de Schepper als de 
schepping in de mens. Het begrensde deel 
van het wezen van de mens is de schepping, 
de kern van zijn wezen is de Schepper. Als 
dit waar is, dan is de mens zowel beperkt als 
oneindig. Indien hij zich beperkt wil maken, 
dan kan hij hoe langer hoe beperkter wor-
den; indien hij oneindig wil zijn, kan hij hoe 

Ik ben niet in deze wereld 
om te eten, 

te drinken, te minnen, te 
slapen

Ik ben in deze wereld om te 
leren eten,

drinken, minnen, slapen
in het volle Bewustzijn 

van waar ik vandaan kom
en in de volle Aanwezigheid 
van wat ik vertegenwoordig.

Ik ben mens in deze wereld 
om te leren Mens te zijn

********
        

    Mijn hand in groter Hand
Mijn denken in groter 

Denken
Mijn hart in groter Hart

Simone Wils
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die zich concentreerden op het Ki-gebied. 
En bij het opheffen van gewichten bleken 
spier- en wilskracht te falen waar aandacht, 
gebundeld in het Ki-punt, succes opleverde.

Het Soefisme kent het beeld van sluiers 
die liggen over het bewustzijn van de mens, 
en die het zicht op de eigen essentie ver-
duisteren. Ook in andere religies bestaat de 
symboliek van de mens die afgescheiden 
is van zijn oorsprong en die op zijn tocht 
door de wereld verdwaalt, verbannen wordt, 
gekluisterd, of erger.

N iet zozeer de Materie wordt daarvoor 
als oorzaak gezien. In haar toont zich im-
mers de kracht, de schoonheid, het genie 
van de Scheppende. Het probleem ligt in 
de identificatie met de Materie. Hoe meer 
de mens denkt slechts stoffelijk te bestaan, 
hoe meer hij gehecht zal (moeten) zijn aan 
de Materie. Een van de gevolgen daarvan is 
een groeiend geheugenverlies. De mens ziet 
zich, op zijn best, als een onderdeel van de 
Schepping en vergeet dat binnen in hem/
haar de Scheppende leeft.

langer hoe meer onbeperkt worden. Als hij 
in zichzelf de gedachte ontwikkelt dat hij de 
schepping is, kan hij dat hoe langer hoe meer 
worden. Maar als hij in zichzelf de kennis van 
de Schepper ontwikkelt, kan hij dat ook hoe 
langer hoe meer worden.

E en paar jaar geleden volgde 
ik een Ki-training. Het Japanse 
woord Ki staat voor Universele 

Levensenergie. Het is het bezielend principe 
dat de wereld doet functioneren. Er wordt 
gezegd: “Het houdt de wind en de regen in 
stand, het kan gevoeld worden als hitte en 
koude, het stroomt in het bloed, het vormt 
zelfs bergen en rivieren”. Ki biedt ons actieve 
scheppingskracht en in ons lichaam wordt 
het reservoir daarvan gesitueerd in de buik, 
onder de navel. 

De Ki-oefeningen maakten ons meer be-
wust van deze innerlijke kracht die niet voor 
het oog te zien is. Zij werd voelbaar in ons 
lichaam en we konden haar uitwerking zien 
in ons handelen. 

Een simpele oefening in paren: De ene 
stond op beide benen en de ander duwde 
licht tegen hem aan zodat de eerste kon 
ervaren hoe stabiel hij stond. Dan werd 
de handeling herhaald maar nu richtte de 
staande persoon zijn aandacht volledig op 
zijn buik, op het Ki-punt onder de navel. Bij 
iedereen was de tweede keer een duidelijke 
toename van stabiliteit te zien.

Opvallend waren ook de oefeningen waarin 
gebruik gemaakt moest worden van kracht. 
Grote, fysiek sterke personen, die verzocht 
waren hun gedachten de vrije loop te laten, 
werden “verslagen” door kleine tengere mensen 
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machtsspel, meer consequent vermijden van 
consequenties. 

Natuurlijk kost het moeite geliefde ver-
worvenheden op te geven. Het is pijnlijk. 
Vanuit het individu gezien kan het zelfs 
onrechtvaardig lijken. Toch zullen we met 
zijn allen vroeg of laat onder ogen moeten 
zien dat de Materie op zichzelf begrensd 
is. Wanneer zij zich belangrijker maakt dan 
het leven zelf wordt zij steeds donkerder, 
zwaarder, zwakker en tenslotte sterft zij 
onder haar eigen gewicht. Het licht, de lucht 
die dan vrijkomt biedt kans op nieuw leven. 

Wanneer onze aandacht wordt gericht 
op een vorm in de Schepping die zichzelf 
heeft overleefd, vertraagt zich de energie 
van de Schepper.  In ons, door ons heen, 
om ons heen. 
Wanneer we ruimte geven aan de Schep-
pende in ons, zijn we tot veel meer in staat 
dan het kleinmenselijk verstand ooit zou 
kunnen bedenken.

Moge Wijsheid de wereld regeren.

Hazrat Inayat Khan: Schepper zowel als 
Schepping zijn in de mens vertegenwoor-
digd en we zijn in staat allebei deze kanten 
in onszelf verder te ontwikkelen. Anders 
gezegd: richten we ons naar de Materie dan 
kunnen we daarin steeds meer bewerkstel-
ligen en… we kunnen steeds meer mate-
rialistisch worden. Richten we ons naar de 
Oorspronkelijke Intelligentie dan is Zij het 
die ons steeds meer zal doorschijnen. 

Het is als individu al niet makkelijk om tussen 
beide uitersten een eigen plaats van evenwicht 
te vinden. Nog moeilijker wordt het in een 
maatschappij die zo stevig gegrondvest is 
in het materialisme als de onze. De huidige 
crisis toont overduidelijk het failliet van een 
economie die gegroeid is op niet bestaand 
geld, op oneerlijke verdeling, op hebzucht. 
Steeds duidelijker wordt het dat dit systeem, 
waarvan we deel uitmaken, zich niets heeft 
aangetrokken van de universele wetten die 
door de Schepper in de Schepping zijn in-
gebouwd. Toch wordt ook nu nog met man 
en macht geprobeerd “redding” te brengen 
met meer van hetzelfde. Meer illusie, meer 
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Being in the world, but not of it 
Amarja Kamp

In de wereld zijn, maar er niet mee samenvallen. Dat is de grote uitdaging van het leven. 
Soms zijn de omstandigheden van het leven zo uitdagend dat de uitdaging om er vrij in te 
blijven te veel gevraagd lijkt. Covid, beperkingen, ziekte en dood nemen ons helemaal in 
beslag. Dan nog kunnen er momenten zijn van ruimte. Waarop je even vrijer ademhaalt. 
De paniek zakt weer wat af. Het leven gaat toch door. Soms tot mijn grote verbazing. Een 
cadeau. Soms zoeken we zelf het licht. In spiritualiteit. In contacten met de ander en soms 
met DE ANDER.

Ik had laatst een workshop met Atum en tot mijn verbazing had hij het uitgebreid over 
de verschillende aspecten van Sofia. De zwaardere kant. De diepte ingaan. Het serieuze 
gebeuren en daarnaast ook het genieten. De levensvreugde. We hebben de neiging om de 
ene of de andere kant te benadrukken en vergeten de rest. En ze hebben elkaar NODIG. 
Om in evenwicht te blijven en niet aan serieusheid ten onder te gaan. Het is makkelijk 
om vooral de wijsheid te zoeken. De diepere dingen des levens. En de humor missen. En 
de schoonheid. De liefde. Laten we die niet vergeten. Elkaar waarderen. Trots zijn op elke 
positieve stap die iemand neemt. Daar ook een spiegel voor zijn. Als er geen liefde zou 
zijn, zou het leed van de wereld ons niet zo raken. Atum benoemde het cultiveren van 
langdurige vriendschappen het goud van het leven. 

We nemen een risico als we iemand 
toelaten in ons leven, namelijk mogelijk 
verlies in de toekomst. Dit is deel van het 
‘ten volle LEVEN’. Maar als we dat risico 
niet willen nemen worden we eenzaam. 
Soms ontmoeten we iemand die een stuk 
ouder is dan wij. Dan weet je het risico. 
Ik zelf heb m’n wens voor de toekomst 
bijgesteld. Niet alleen hoop ik zelf oud en 
fit te worden, maar ik hoop ook dat m’n 
vrienden lang leven en ik nog heel lang 
m’n leven met ze mag delen.
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zou dit symbool moeten staan voor de ene 
God, of het ene principe. Ik had het intuïtief 
bij het rechte eind. 

Op een avond liet ze me een boekje zien, 
geschreven door één van de leerlingen van 
Gurdjeff. Hierin beschreef hij zijn zoektocht 
naar de leraren van Gurdjeff met als leidraad 
het boek ‘Meetings with remarkable men’. 
Hij wilde direct kennis overgedragen krijgen 
van dezelfde meesters, uit dezelfde bron, van 
waar Gurdjeff zijn wijsheid had ontvangen.

In ieder dorp waar hij terecht kwam 
vroeg hij aan de mensen of ze wisten 

waar die en die wijze meester woonde. Nee 
zeiden ze, maar we kennen wel een bakker, 
of tapijtknoper met die naam. Blij ging hij 
op weg om na z’n lange reis en moeite nu 
eindelijk bij de bron aangekomen te zijn.

Bij de bakker of tapijtknoper aangekomen 
werd iedere vorm van meesterschap ont-
kend en van Gurdjeff hadden ze nog nooit 
gehoord. In plaats daarvan kreeg hij vragen 
naar z’n hoofd geslingerd zoals: Wat wil je 
dan met die kennis? Wat kom je hier nu 
eigenlijk doen?

Wat mij hierin intrigeerde was het feit dat die 
meesters gewoon in het dagelijks leven hun 
plek hadden en dat ze helemaal niet bezig 
waren met hun identiteit of zich profileer-
den als leraar, of als verlichte ziel. Mijn hart 
reageerde met blijdschap, dit is wat ik zoek, 
en ik werd vastbesloten om op onderzoek 
uit te gaan naar het soefisme.

Hoe ik uiteindelijk op het Sufikamp in Zwit-
serland terecht kwam is een verhaal voor 

In 1989 maakte ik voor het eerst ken-
nis met het soefisme. En nu ik eraan 

terugdenk ging dat ongeveer zo:

Ik logeerde bij goede vrienden van mij in 
Nijmegen en had ‘s nachts een indringende 
droom. Ik zag in een prachtig bos een mooie 
vrouw met donkere lange haren en een fijn 
gezicht. Ze leek er zich thuis te voelen, deed 
zo haar eigen ding. Ik was geïntrigeerd en 
deelde de droom met mijn vrienden. Toen 
ik de vrouw in detail beschreef werd het 
plotseling stil in de ruimte, mijn vrienden 
keken elkaar op een vreemde manier aan, 
draaiden hun gezichten naar mij en riepen 
tegelijkertijd: Claudia!

Claudia werd terstond gebeld en we maak-
ten een afspraak om met z’n vieren te gaan 
wandelen. Die middag raakte ik tot over m’n 
oren verliefd…

Claudia intrigeerde mij net zoals de vrouw in 
mijn droom. Ik kwam erachter dat ze lid was 
van een groep die elk jaar in een karavaan 
van auto’s richting Spanje reed naar een plek 
waar les werd gegeven door een leraar. Een 
man die altijd een zonnebril droeg met van 
die spiegelende glazen en Claudia vertelde 
me dat hij dat deed om te benadrukken dat 
je toch altijd jezelf ziet in je leraar. Het was 
een soefi meester, zei ze.

Op haar kamer in het huis waar ze met 
meerdere personen woonde zag ik verschil-
lende afdrukken van een teken dat ik niet 
kende. Het scheen een belangrijk symbool 
te zijn. Een gekalligrafeerd Arabisch teken 
wat niet anders kon zijn dan de 1 bedacht 
ik me. En als dat inderdaad een 1 was dan 

In de wereld en niet van de wereld
Jan Abrahim Vos
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magisch verlangen naar een onbereikbare 
werkelijkheid, nee, ik ben gewoon van de 
wereld van Licht. Eens kijken wat er gebeurt 
als ik dit als een feit aanneem.

Wat er gebeurde was een langzaam maar 
zekere verandering van perspectief. Ik hoefde 
niet meer weg van deze wereld om het licht 
te ervaren, ik was zelf het licht. De wereld 
werd er een stuk acceptabeler van. Mooier 
ook. Het werd duidelijk dat de enige reden 
dat ik hier ben is omdat ik hier WIL zijn. Ik 
kwam er achter dat zelfs wanneer het in 
deze wereld nooit beter gaat worden, wat 
in zekere zin waar is, lijden blijft immers een 
onlosmakelijk onderdeel van het leven hier, 
dus zelfs als het nooit beter wordt, ik op geen 
enkele andere plek zou willen zijn dan hier. 
Want het licht is er altijd, ik ben er altijd. Ik 
hoef niet meer weg. Ik ben in deze wereld 
maar niet van deze wereld. De vervulling 
zit er voor mij in in het voor 100% in de 
wereld zijn en het voor 100% weten dat ik 
niet van deze wereld ben. Het duurde even, 
zeg maar ruim 30 jaar, maar ik geloof dat ik 
‘m doorheb nu :-)

een andere keer. Maar daar bij de soefi’s, die 
direct als mijn broers en zusters aanvoelden, 
hoorde ik voor het eerst de zin uitgesproken: 
Being in the world but not of it. 
Yes, dat is het, zo is het…

Die zin is me altijd nabij gebleven en gaf me 
steeds weer stof tot nadenken. Nog niet 
zo heel lang geleden realiseerde ik me dat 
ik mijzelf nog nooit de vraag had gesteld: 
Maar van welke wereld ben ik dan? Toen ik 
die vraag in mijn hart liet klinken kwam er 
een luid en duidelijk antwoord, ik weet niet 
waar vandaan. Ergens vanuit een plek die in 
de loop van de jaren steeds toegankelijker 
voor me is geworden. Iets achter me, een 
instantie de het beste met mij voor heeft, 
een zachte maar stevige hand achter me, 
die ik voor 100% vertrouw.

Je bent van de wereld van Licht zei de 
stem. En het werd zo duidelijk gezegd 

dat ik niet anders kon dan het serieus ne-
men. Oké, als er een instantie in mij is (of 
buiten mij) die hier zo van overtuigd is, ga 
ik er vanaf nu vanuit dat dit gewoon waar 
is, punt. Geen twijfels meer hierover, geen 
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De uiteindelijke overwinning in de strijd van het leven voor elke ziel is wanneer hij die 
heeft opgegeven, wat betekent dat men is uitgestegen boven wat men ooit het meest 
waardeerde. Want de waarde van alles bestaat voor de mens alleen zolang men het niet 
begrijpt. Wanneer men het volledig heeft begrepen, heeft het geen waarde meer, of het 
nu het laagste of het hoogste is. Het is alsof je naar een decor op het podium kijkt en 
denkt dat het een echt paleis is. Dat is het geval met alle dingen van de wereld; ze lijken 
belangrijk of kostbaar als we ze nodig hebben of als we ze niet begrijpen. Zodra de sluier 
die de mens weerhoudt om te begrijpen, wordt opgeheven, betekenen ze niets.

Wees daarom niet verbaasd over de verzaking van wijzen. Misschien moet elke persoon 
op het spirituele pad door verzaking gaan. Het betekent niet om dingen weg te gooien 
of ons los te koppelen van vrienden; het is de dingen niet zo serieus nemen als men van 
nature doet door gebrek aan begrip. Geen lof of schuld is waardevol; geen pijn of plezier is 
van enig belang. Opkomst en ondergang zijn natuurlijke gevolgen, net als liefde en haat; wat 
maakt het uit of het dit of dat is? Het doet er toe zolang we het niet begrijpen. Verzaking is 
ongetwijfeld een kom met vergif, en alleen de dapperen zullen het drinken; maar uiteindelijk 
blijkt het alleen nectar te zijn, en deze moed levert iemand de uiteindelijke overwinning op.

De echte geest van verzaking is bereidwilligheid; en gewillige verzaking komt wanneer 
men is uitgestegen boven datgene waarvan men afstand doet. De waarde van elk ding 
in het leven - rijkdom, macht, positie, bezit - is in overeenstemming met de evolutie van 
de mens. Er is een tijd in zijn leven dat speelgoed zijn schatten zijn, en er is een tijd dat 
hij ze opzij legt; er is een tijd in zijn leven dat koperen munten alles voor hem zijn, en er 
is een andere tijd dat hij gouden munten kan weggeven; er is een tijd in zijn leven dat hij 
waarde hecht aan een huisje, en er is een tijd dat hij een paleis opgeeft. Dingen hebben 
geen waarde; hun waarde is wat de mens eraan toekent; en bij elke stap in zijn evolutie 
verandert men hun waarde.

Commentaar van Hazrat Inayat Khan

Beker van Saki
Vertaling: Nafas

De uiteindelijke overwinning in de strijd 
van het leven voor elke ziel is, wanneer hij 
is uitgestegen boven de dingen die hij ooit 
het meest waardeerde.

Beker van Saki, 9 juni
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Het leven is een verworven 
smaak

Waarom met vakantie naar 
zee gaan

Als je niet wilt zwemmen?

Waarom incarneren als je 
niet wilt LEVEN

Dat is dus mijn uitdaging
Niet alleen verlangen om 

terug te zijn
In het licht

Of mezelf helemaal 
overgeven aan de wereld

Maar
balanceren met

Eén voet in de hemel en één 
op aarde

Op het randje

Eindeloos op en neer reizen
Op Jacob’s ladder
Draden spinnend

Inspiratie en expressie
Mijn leven wevend

God en ik
De dans dansend

Een voet in de hemel
En een hier op aarde

De dans dansend

Amarja
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 Breda 
De meditaties in Breda kunnen momenteel 
niet doorgaan. Gelieve aan te sluiten bij de 
Zoom activiteiten vanuit Schilde (zie hierboven) 
Graag een seintje als je wenst deel te nemen: 
hugo.appels2@gmail.com

 Diemen 
Iedere 2e maandag van de maand 19:30 uur 
Gesloten Gatha klas van de esoterische school. 
Plaats: “Satya mandir”
Met: Ragini Pancras
Bel voor informatie: 020-4000411.

 Den Haag 

 LIGHTSONG-INAYATIYYA 

Alchemistische Soefi-Retraites o.l.v. Saki Lee
In-person
30 julI t/m 6 augustus 2023
7-daagse individuele retraites
Zenith Camp
Ticino, Switzerland
Zie: https://zenithinstitute.com/registration/
(nog 2 plaatsen beschikbaar)

6 augustus t/m 11 augustus
5-daagse groepsretraite: “Let Love Lead Your 
Soul”
Zenith Camp
Ticino, Switzerland
Zie: https://zenithinstitute.com/registration/

5-daagse individuele retraites
25 september t/m 29 september
Kissamos, Crete
Info:  lightsong@gmail.com
Enkele plaatsen beschikbaar

15 t/m 17 december 2023
Ontsteekt Het Licht: 
Winter Group Retreat
Lioba Klooster, Egmond Binnen

 Klassen van de Esoterische School `

 Amersfoort 
1 keer per maand op de 4de vrIjdagochtend 
van de maand 
Open soefiklas, begeleiding door Hayo Huizinga.  
De opbouw van deze ochtenden zijn ons 
stil te maken door het luisteren naar muziek, 
korte meditaties, het voorlezen van teksten 
van Inayat Khan en korte uitwisselingen. 
Info: Hayo Huizinga 06-41343474, mailto 
:hayohuizinga@kpnplanet.nl
Adres: Petrus Hotton-serre 16 Amersfoort

 Amsterdam 
Klassen en begeleiding op aanvraag. 
Rahima van Hattem 061815986
mvhattem27@gmail.com

 Antwerpen (België) 
geleIde medItatIes op zondag 11 uur 
(tweewekelijks per zoom of in Schilde), 
Nayazklas (elke eerste zaterdag 11 uur, per 
zoom). 
Contact: hugo.appels2@gmail.com of adle.
anna.vfdc@gmail.com; tel: 003234480414. Zie: 
https://inayatiyya.nl/centra/centrum-universel-
schilde-vlaanderen/

 Brecht (België) 
Geleide meditatieavond in Brecht, in het 
noorden van de provincie Antwerpen.
eens per maand op woensdagavond 
gaat dit online door via Zoom.
Contact: machteld.demuynck@telenet.be of 
telnr : +32485 53 14 26
https://inayatiyyalichthart.wordpress.com/

Agenda Sofia 
juli - december 2023

ACTIVITEITEN IN NEDERLAND
 EN VLAANDEREN
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donderdag avonden 20:00 – 21:30 uur
Open ZOOM bijeenkomsten 
Met muziek, meditatie, zhikr, en thema’s voor 
sharing
14 september, 19 oktober, 23 november, 
21 december

MAANDAG OCHTEND ONLINE SEASONS 
OF THE BREATH: 
Spirituele Genezing en Qigong klassen met 
Saki
Nazomer series (het aarde element):
28 augustus, 4 september, 11 september, 18 
september (4x)
Herfst series (het metal element):
16 oktober, 23 oktober, 30 oktober, 8 
november, 14 november, 20 november, 27 
november, 4 december (8x)
Winter series (het water element):
11 december, 18 december, 
15 januarI, 22 januarI, 5 februarI, 12 februarI, 
19 februarI, 26 februarI 2024. (8x)

Voor meer info zie:  https://www.quanyin.nl/
blog/   lightsong@gmail.com

ONLINE INDIVIDUELE RETRAITES DE HELE 
JAAR DOOR:
check beschikbaarheid!
lightsong@gmail.com
www.lightsong.info

IN PERSON RETRAITES 2024 VOORAAN-
KONDIGING
25 aprIl t/m 2 meI, 2024
Individuele 7-daagse individuele retraites
Lioba Klooster
Egmond Binnen
Beperkt tot 8 deelnemers
Zie:  https://sites.google.com/view/in-person-
individualretreats/home

24 meI t/m 26 meI 2024
Groep retraite 

Gedeelte en enkele kamers beschikbaar
Zie: https://sites.google.com/view/smallgroup-
retreats/home

LIVE MUSIC OF LIFE: CONNECTING 
HEARTS 
Lightsong in samenwerking met Soefi Contact 
en Roemi Vandaag
Soefi Huis, Burgwal 38-40, 2011 BE Haarlem
zondag mIddagen, 16:00 – 17:30
Suggested donatie:  €15,-
Info:  lightsong@gmail.com

17 september: 
Indiase muziek concert met Satyakam Moh-
kamsing (viool) en Ganesh Ramnath (Tabla)
29 oktober: 
mystiek en muziek met zangeres en harpiste 
Fralalai
19 november: 
middag met Sahand Sahebdivani, Iraanse 
storyteller
10 december: 
Rumi viering met Sipko den Boer (lavta en 
poezie) en Cenghiz Arslanpay (ney)

ONLINE RETRAITES EN KLASSEN: 
het Innerlijk School
Lightsong Inayatiyya Online o.l.v. Murshida 
Saki Lee
9 maand besloten online serie over de soefi-
mystiek voor het dagelijks leven 
“The Alchemy of the Heart”
eInd september 2023 t/m junI 2024 
Voor iedereen die belangstelling heeft om 
te verdiepen in het soefisme met leringen 
geïnspireerd door Hazrat Inayat Khan, Hazrat 
Pir Vilayat Inayat Khan en Pir Zia Inayat Khan 
Met gewijde muziek, ochtend meditatie om 
jouw dag te beginnen, eigentijdse thema’s, 
meditatie en soefi oefeningen.  
Voor uitgebreide informatie:  lightsong@gmail.
com of kijk naar de site: www.lightsong.info
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  Genezingscirkel van de  
 Genezings Orde 
 

 Amsterdam 
elke maandagavond 18:30 - 19:30 uur 
Soefi Healing Cirkel via Zoom. 
Van harte uitgenodigd tot deelname aan de 
Zoom Healing Cirkel
Welkom iedereen. Oprechte intentie en be-
trokkenheid om met elkaar helend te delen, 
zijn het belangrijkst. Je hebt geen speciale 
kennis of ervaring vooraf nodig.
Afstemming met muziek & meditatie & gebed.
Voor innerlijke vrede en vrede in de wereld, 
mensen in nood, persoonlijke healing voor de 
mensen die hier om gevraagd hebben, zorg 
voor alle leven op deze kostbare planeet.

Je kunt aan mij namen doorgeven van mensen 
die healing willen ontvangen, graag per mail.
Rahima Monique van Hattem  mvhattem27@
gmail.com
Ook voor vragen en informatie 0618159868
Elke maandag is een mogelijkheid (opnieuw) 
aan te sluiten

 Antwerpen 
Vo or informatie omtrent healing: contacteer 
Latifa Vandevenne: tel 0032-34480414 of adle.
anna.vfdc@gmail.com

 Brussel 
Voor informatie omtrent meditatie, retraites, 
healing en de genezingscirkel, contacteer : Habib 
Van Huffel tel: 0032-474664954 of Salima de 
Vos, tel: 0032-23058839.

 Diemen 
Ieder laatst e zondag van de maand 18.30 uur
Genezingscirkel van de Genezings Orde met 
Ragini Pancras. 
Plaats: “Satya mandir” ML Kinglaan 214, Diemen. 
Bel als je voor het eerst komt: 020- 4000411. 

Monastery of Our Lady of Hyning
Warton, nr Carnforth,
Lancashire, LA5 9SE, England.
+ optional additional 4 day individual retreats 
(2 plekken beschikbaar)
Info: lightsong@gmail.com

24 junI t/m 28 junI 2024
Conscious Eldering As Spiritual Practice
Lioba Klooster
Egmond Binnen
Beperkt tot 10 deelnemers
Zie: https://sites.google.com/view/conscious-
eldering-retreat/home

 Inayatiyya Noord-Nederland  

 Leeuwarden-Hoogezand 
zie voor de activiteiten de website https://
universeelsoefisme.nl
Vanaf 5 juli tot 30 augustus is er elke woens-
dagochtend een meditatie op zoom van 8.00 
tot 8.45uur. Ieder kan hier aan meedoen.
Elke derde vrijdag van de maand is er een 
verdiepingsbijeenkomst voor mureeds en 
cherages.   
Elke eerste zondag van de maand is er een 
eredienst met de kaarsen ceremonie, het lezen 
uit de heilige geschriften, gebeden, muziek en 
een spreker. 
Op 24 december is er een lichtceremonie waar 
vanuit alle grote religies vertegenwoordigers 
deel zullen nemen. 
Alle erediensten worden gehouden in het 
Spiritueel Centrum Pacha Mama  Mearster-
paed 8 Lekkum te Leeuwarden.
Op de tweede woensdag van de maand is er 
via zoom een gespreks/meditatie bijeenkomst 
waar ieder belangstellende voor het soefisme 
aan deel kan nemen.
mail aan: universeelsoefisme@gmail.com 
voor de link
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 Antwerpen 
Samenkomsten rond de 40 regels: contacteer 
Shahidah Verlinden: annemarieverlinden1@
gmail.com

 KENNISMAKEN MET DE 40 REGELS  
 UIT DE VADAN 

Elke eerste dinsdag van de maand vindt in het 
Spiritueel centrum aan de Anna Paulownastraat 
78 in Den Haag een gepreksbijeenkomst plaats 
over de 40 regels uit de Vadan. Aan de hand 
van het boekje ‘Karakter en Persoonlijkheid’ 
van Hazrat Inayat Khan gaan we met elkaar 
in op de betekenis van deze regels en zoeken 
we zowel diepgang als praktische toepassing. 
Aanmelden vooraf bij Wouter Buwalda. Iedere 
geïnteresseerde is welkom.
Tijd: 20.00 uur, tot uiterlijk 21.30 uur
Opgave bij   buwalda.advies@ziggo.nl of
06 2284 3784

 Schilde - Amersfoort 
Maandelijkse Nayazcirkel. Voor meer inlichtin-
gen: contacteer Anna Latifa Vandevenne: tel 
0032-34480414 of adle.anna.vfdc@gmail.com

 Dansdagen van de Dansen van  
 Universele Vrede 
Zie ook: www.dansenvanuniverselevrede.nl

 Hilversum 
Dansen van Universele Vrede met Noor Helweg
van 10.30 tot 17:00, inloop 10.00
Zaterdag, 23 september, thema, Oogstfeest
Zaterdag, 11 november, thema, Tussen Hemel 
& Aarde
Heilig Hartkerk, Dr. Cuypersplein 5, 1222 
NC Hilversum
Info en aanmelden: Noor Helweg,
035-6249570 of noorhelweg@gmail.com
www.schoolvoordedansen.nl

Men kan ook bellen om namen door te geven 
van diegene die genezing wensen. De personen 
moeten wel zelf hun toestemming hiervoor 
hebben gegeven!

 Houten 
Genezingscirkel van de Genezings Orde met 
afstemming en meditatie. Met Jamila Betten. 
Iedere tweede en vierde donderdag van de 
maand: Inloop/koffie vanaf 10.00 uur en het 
begint om 10.30 uur. Bel voor data, deelname 
en/of het doorgeven van namen: 06 46314367

 Universele Erediensten 

 Amersfoort 
Vieringen elke derde zondag van de maand. 
Adres: Koetshuis Randenbroek, Heiligenber-
gerweg 119, 3816 AJ Amersfoort 
Organisatie: Ellie Meijer

 Antwerpen 
Universele Eredienst: contacteer Shankha De 
Muynck: +32485 53 14 26
Innerlijke Eredienst: contacteer Anna Latifa 
Vandevenne 034480414

 Kinshipactiviteiten & Knight of Purity 

 Amsterdam 

 Soefikoor Heart&Wings  
maandagmIddagen van 14:00 – 16:00 uur 
Zingen en Zikr met begeleiding op Ud door 
Siem Terpstra
Vanaf het voorjaar bij mooi weer ook in het 
Amstelpark op vrijdag of zaterdag* olv dirigent 
Azim de Bruin en Dansen van Universele 
vrede met Paul Henneman
*Info voor locatie programma en speciale 
activiteiten:
Annelies Geluk: aegeluk@outlook.com-
0634301008, Rahima van Hattem: mvhat-
tem27@gmail.com 0618159868. 
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 Hilversum 
Dansen van Universele Vrede met Simone Wils.
Van 14.00 uur tot 17.30 uur. Zaterdag 21 
oktober en 9 december.
Heilig Hart Kerk, dr. Cuypersplein 5, 1222 
NC Hilversum.
Bezocht je eerder een van deze middagen, 
breng dan gerust kosteloos iemand mee die 
de Dansen nog niet kent.
Info en aanmelden: Simone Wils, 035-5772303 
of simonewils@hetnet.nl

 Handel 
Bezinningsweekend met Dansen van Universele 
Vrede op 15/17 maart 2024.
Voormalig klooster de Weijst, Pater Petrus-
straat 21 te Handel (NB).
Tijdig vooraf aanmelden is nodig.
Info en aanmelden: Simone Wils, 035-5772303 
of simonewils@hetnet.nl

 Zira’at activiteiten 
Verdiepingsweekend van 29 september 
 t/m 1 oktober met onder andere Firos Hol-
terman ten Have. Handel, België

 Overige Inayatiyya Activiteiten 
 
INTERNATIONAL SUFI ACTIVITIES/ RETREATS
INAYATI  ORDER INTERNATIONAL – EUROPE

•		Soefi	Healing	Cirkel	voor	de	wereld!
Wereldwijd verbonden met elkaar via Zoom- 
Elke woensdag doorgaand van 18:00u tot 
19:00 uur. 
https://zoom.us/j/94409004828; Je kunt deze 
zelfde link elke keer gebruiken 
Iedereen van harte uitgenodigd! 
Voor informatie- Rahima Monique van Hat-
tem; mvhattem27@gmail.com - 06 18159868

 Overige Inayati/Soefi-activiteiten  
 in Nederland 
Zie ook: www.soefikalender.nl

Te weten ….

Al wordt me door het 
leven

soms de adem benomen,
het handelen verlamd
of het denken verdicht

te weten: ik ben
in mijn binnenste binnen
niets anders dan straal
van ‘t oneindige Licht.

Soms lijkt door de 
Schaduw

elk vonkje gedoofd,
elk sprankje verduisterd
mijn herkomst vergeten.

Maar ook als ik alles 
verlies

waarin ik ooit heb geloofd
rest toch altijd

de grond van het Weten.

Simone Wils



DANSEN VAN UNIVERSELE VREDE

Noor Helweg 035 6249570
Saki Lee 070 3867800 
Simone Wils 035 5772303

KOOR HEART & WINGS

Contactpersonen
Annelies Geluk 06 3430 1008
Rahima van Hattem 06 1815 9868
www.heartandwings.nl

Nayazcirkel

Contactpersoon
Latifa Vandevenne 0032 3448 0414

Inayatiyya Nederland & Vlaanderen - inayatiyya.nl

BESTUUR
Voorzitter
Kees Nafas Wagtmans 06 50572424 nafas.wagtmans@gmail.com

Vertegenwoordiger van de president van de Inayatiyya
Saki Lee 070 3867800 lightsong@gmail.com

Mureedsvertegenwoordigster
Mieke Jamila Betten miekebetten@planet.nl

Leidersvertegenwoordiger
Akbar Hugo Appels 0032 34480414 hugo.appels2@gmail.com

Penningmeester
Arif Otten 06 43596719 otten65@hotmail.com

Secretaris
Karima Bredie 06 12024131 info@inayatiyya.nl

OVERIGEN
INFORMATIECENTRUM

030-2689298 info@inayatiyya.nl

LEDENADMINISTRATIE

Karima Bredie

AGENDA SOFIA

Kees Nafas Wagtmans

HOPE PROJECT,
TAPES, BOEKEN,
VIDEO + DVD,
ETHISCHE RAAD

inayatiyya.nl

WEBSITE

Shanawaz van Roosmalen (redactie)
Jan Abrahim Vos (webmaster)

SPIRITUELE RAAD Vertegenwoordiger van de 5 concentraties: Saki Lee

Esoterische School
Hoofd concentratie: Akbar Appels

INDIVIDUELE BEGELEIDING EN INWIJDING

Amsterdam Magdalith en Ezra Janssen 020 6465530
Rahima van Hattem 06 1815 9868 mvhattem27@gmail.com 
Den Haag Saki Lee 070 3867800
Hilversum Noor Helweg 035 6249570 
Diemen Ragini Pancras 020-4000411 
Amersfoort Hayo Huizinga 06 41343474 
Houten Jamila Betten 06 46314367 
Middelburg Wajid van Eenenaam 0622644001 
Vlaanderen Akbar en Latifa Appels-Vandevenne 003234480414 
Shankha De Muynck 0032485 53 14 26

RETRAITES

Saki Lee 070 3867800
Rahima van Hattem 06 1815 9868

Noor Helweg 035 6249570
Akbar Appels 0032 3448 0414
Anna Latifa Vandenne (HRG : healing retraite gids) 

Universele Erediensten
Hoofd concentratie Noor Helweg

Saki Lee 070 3867800
Noor Helweg 035 6249570
Magadlith en Ezra Janssen 020 6465530
Akbar en Latifa Appels-Vandevenne 0032 3448 0414

Knighthood of Purity
Hoofd concentratie: Shankha De Muynck

Kinship
Hoofd concentratie: Nafas Wagtmans

Genezings Orde
Hoofd concentratie: Rahima van Hattem

GENEZINGSCIRKELS

Ragini Pancras 020 4000411
Rahima van Hattem 06 1815 9868
Jamila Betten 06-46314367
Latifa Vandevenne 0032 3448 414

Zira'at
Hoofd concentratie: Hayo Huizinga

Hayo Huizinga 06 41343474
Carola de Vries



that which transpires
behind that which 
appears

Vilyat inayat Khan


